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NB Zondag 20 oktober 2024         
Vandaag gaat in de dienst ds. Annette Driebergen uit Noordeloos voor.  
Muzikale medewerking wordt verzorgd door Anja Breedijk.  
 
- Er is vanmorgen Kindernevendienst 
- Er is vanmorgen ook Jeugdkerk 
 
Op zondag 27 oktober houden we een Suriname Cultuurdienst.  
Het thema is:  “Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien”, naar aanleiding van Marcus 20 vanaf 
vers 44. 
Voorganger is Pastor Theo te Wierik van Christelijke Surinamers Tilburg.  
Muzikale begeleiding en zang door het Surinaams koor “Pramisi” ook uit Tilburg. 
Het wordt een prachtige dienst. In de eigen Surinaamse cultuur en sfeer brengt het koor 
“Pramisi” met zang en dans de eer aan onze Heer en Heiland.  

 
Liturgie zondag 20 oktober  2024  
Welkom door ouderling van dienst 
Zingen: psalm 84: 1 en 3 
Stil moment voor persoonlijke voorbereiding 
Bemoediging en groet 
Over de dienst 
Gebed om ontferming 
Woord om mee te leven 
Loflied: lied 413: 3, 2 en 1 
Gebed om de Geest 
Moment voor de kinderen, gevolgd door een kinderlied: Van A tot Z - YouTube 

https://youtu.be/uCjB8cqlKds?si=kcOQNFjotDUDfrT6 
Schriftlezing OT: Numeri 11: 24-29 
Zingen: psalm 119: 49 
Schriftlezing NT: Marcus 9: 38-41 
Zingen: lied 528: 1 en 5 
Overdenking: ‘Wie hoort erbij?’ 
Zingen: lied 848 
Gebeden, stil gebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 
Aandacht voor de inzameling van gaven 
Slotlied: lied 835: 1, 2 en 4 
Zegen (met gezongen Amen) 
 
Collecte 
De opbrengst van de eerste collecte is bestemd voor het Diaconie Project - Woord & Daad: 
Stop kind slavernij in Ethiopië 
De tweede collecte is voor de kerk en voor de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
Deze zondag collecteren we voor ons nieuwe Diaconie project. Om u kennis te laten maken 
met dit project zal na de dienst een toelichting worden gegeven door een medewerker van 
Woord & Daad. 
  
- toelichting op de collecte: Diaconie Project - Woord & Daad: Stop kind slavernij in Ethiopië 
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Wereldwijd zitten miljoenen kinderen gevangen in een systeem van moderne slavernij. Zoals 
in Ethiopië, waar een combinatie van armoede, familieproblemen én hiaten in de wetgeving 
leidt tot uitbuiting van kinderen. Talloze kinderen lijden onder kinderarbeid. En nog eens 
duizenden kwetsbare kinderen lopen het risico om ook terecht te komen in deze 
mensonterende omstandigheden. Woord en Daad werkt, samen met een lokaal consortium, 
aan het tegengaan van kind slavernij. We willen kinderen ondersteunen die werk verrichten 
dat afbreuk doet aan hun welzijn; lichamelijk, sociaal of mentaal. We willen deze kinderen 
veiligheid en onderdak bieden en hen ondersteunen om een ander bestaan op te bouwen. 
  
Het project in Ethiopië richt zich op het voorkomen van kinderarbeid door bewustwording te 
creëren in de gemeenschap en door (kwetsbare) gezinnen te ondersteunen. Hierbij worden 
meer dan 6.000 kinderen en zo’n 200.000 familieleden en mensen uit de omgeving bereikt. 
Daarnaast richten we ons op opvang en re-integratie van kinderen die het slachtoffer zijn 
geweest van mensenhandel, kinderarbeid of andere vormen van uitbuiting. Ook werken we 
samen met de Ethiopische overheid om wetgeving en juridische bijstand rond dit thema 
verder te ontwikkelen. 

  
Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van Woord & Daad 

 
Bloemen  
De bloemen gaan deze zondag met onze hartelijke felicitaties voor haar 90e verjaardag naar 
zr. Jannie van Tuijl. Margriet Leendertse brengt de bloemen weg.  

 
- geboren 
Op vrijdag 11 oktober jl. is Anne van Tuijl geboren. 
Anne is de zoon van Danielle en Robert van Tuijl. 
Wij feliciteren de ouders van harte en wensen hen God’s zegen. 
 
-Zieken 
Ook is er ziekte en verdriet in onze gemeente. Laten we om elkaar heen staan en aan hen 
denken in ons gebed.  

 
Themadienst 
Zondag 20 oktober vindt in de Hervormde Kerk van Giessen-Oudekerk een themadienst 
plaats in samenwerking met Club Immanuel uit Giessenburg. 
Thema: God ziet jou zitten! Aanvang: 9.30 uur. 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Rank. 
 
Koffieochtenden 
Iedere laatste dinsdag van de maand willen wij weer met elkaar de koffieochtenden gaan 
organiseren. Echter ds. Yvette Pors was het afgelopen jaar hierin de initiatiefneemster. 
Met elkaar willen wij een groep gemeenteleden samenstellen die om de beurt de 
verantwoording wilt nemen om de ochtend te begeleiden. 
Wil u meedraaien met deze ochtenden, graag opgeven bij de scriba via mailadres: 
scriba.pkngiessenburg@gmail.com 
De data zijn: 29 oktober, 26 november, 28 januari, 25 februari, 25 maart en 29 april. 
In de hal ligt een intekenlijst met data waarop u zich kunt opgeven om mee te helpen met de 
koffieochtenden. Dit kan praktisch zijn door koffie te zetten, maar het zou ook fijn zijn om een 
invulling aan de ochtend te geven. 
Van harte aanbevolen. 
 
 

https://www.woordendaad.nl/project/stop-kindslavernij-in-ethiopie/
mailto:scriba.pkngiessenburg@gmail.com
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-Giften/collecte  
U kunt uw gaven via de QR code geven.  
Gebruik hiervoor de app.  
 
 
 
Data ter herinnering 
20 oktober  Kindernevendienst 
20 oktober   Jeugdkerk 
20 oktober  Themadienst in samenwerking met Club Immanuel 
29 oktober  koffieochtend in De Stigt 
1 november  Kinderbijbeldag 
9 november  uitje jeugd 

 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 27 oktober. Kopij voor 
de Nieuwsbrief vóór donderdag 25 oktober  20.00 uur inleveren bij de makers van 
de nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
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